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THIS NOTE IS LEGALTENDER 
FOR ALI, DEBTS, PUBLIC AND PRİVATE 
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YUH ULEN CeHaPet 
PATATES, SOĞAN BİLE 
SİZİ GEÇTİ BEN 


"TATİLİ DE SEÇİM İÇİN AMELE YANIĞI 
BOŞLINA BÖLDÜK. İÇİNDE KALDIK! 
© 


SEVMİYOR, 
SEVMİYOR, 
SEVMİYOR, 
SEVMİYOR... 


SEÇİM ZARFINI YALAYANLAR 
MI EVLİDİR, YALAMAYANLAR MI? 
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SANDIĞIMA 
SAHİP ÇIKTIM. 


/ SANDIĞIMA 
SAHİP ÇIKTIM. 
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BİRİMİZ HEPİMİZ... 


İKİMİZ AKEPE İÇİN!.. 


AKORTSUZLAR ALİ MERT ALAN 


2001 yılında okul sonrası Uğur Mumcu'daki bir 
nargile kafede çalışmaya başladım. Zaten giriş 
o giriş... İlk başlarda kömür kırıyordum, sonra 
közcü oldum. Maşa sesi çok hoşuma gidiyordu, o 
yüzden de hep maşaya vuruyordum, bu yüzden 
ceza yiyince tekrar kömürcü yaptılar beni. Uğur 
Mumcu'dan sonra Maltepe'deki kafelerde 
çalışmaya başladım. Mesleğimi çok seviyorum, 
memnunun ama insanlarla uğraşmak zor. Sabrı 
zorlamak için ellerinden geleni yapanlar var. 
Hizmet sektöründeki ana kural: soğukkanlı olmak. 
Ben de öyle yapıyorum (gülüyor). 


İlk başta nargile deyince Tophane gelirdi 
akla, çok meşhurdu. Ama son 10 
yılda nargile, Maltepe sahilde 


y ükselişe geçli ve burada i İNSANLAR TİYATROYA © hızlılüledeler”le başladı. Şimdi 
Apel Ol yalep EN GİDERKEN de közle ilgili capsler yapılıyor. 
iye MEL e KIYAFETLERİNE DİKKAT Biz ayda bir her işletmedeki 
li yali Me ETMİYORLAR AMA nargileciye destek amaçlı bir 
a BEMHDUPdaN deği, NARGİLE KAFEYE organizasyon düzenleriz, insanları 
de red > a GELİNCE ÖZEN davet ederiz. Nargile insanların 
0 le GÖSTERİYORLAR. sohbet etmesini, kaynaşmasını da 


daha mütevazı tasarımlar vardı 
ama konsept değişti. 


İnsanlar kafa dağıtmak için buralara 

geliyorlar. Ama sosyal medyanın verdiği özgüveni 
de atlamamak lazım. Oraya fotoğraf koymak 
önemli. Bunun için güzel giyineceksin dışarı 
çıkarken, kafeye gelirken süsleneceksin çünkü 
herkes öyle geliyor gibi bir durum var. İnsanlar 
tiyatroya giderken kıyafetlerine dikkat etmiyorlar 
ama nargile kafeye gelince özen gösteriyorlar. 
İnsanlar artık birbirlerinin yüzüne bakmıyor. 

Bir başkasının takıldığı mekanlar, kıyafetinin ve 
arabasının markası önem taşır olmuş. İnsanlar 
maalesef bunlara bakıyorlar. Ülkenin konsepti bu 
hale geldi tamamen. 


Sanki nargile kültürü sadece muhafazakâr çevreye 
ait bir kültürmüş gibi algılanıyor. Ama aslında 

öyle bir durum yok. Bu algının yerleşmesinin 
sebebini de şöyle açıklayayım: Üç beş sene önce 
Avrupa yakasında bir kafe açıldı. Menüsünde 

çeşit çeşit kokteyl, yemek ve nargile vardı ama 
mekan alkolsüzdü. İlk başta hiç iş yapmadılar 
ama Yeşilköy'de bir kafenin tüm ekibini topladılar, 


ABİ NE OLSUN 
İÇİNDE? 
Zİ HERŞEY OLSUN 


Bİ. 
SANA DA MI di 
HEPSİNDEN 
OLSUN ABİ? YOK USTAM, BANA 
SADECE GÖBEKLE 
NAR EK$İ KOY. 


çehresi değişti yani. Sonrasında da meyveli 


nargileler, masaüstü nargileler orada ön plana çıktı GİRİŞ: GELİŞME: SONUÇ: 
ve pek çok yerde yayıldı. Bu nargileleri de kızların (esansı - 
dikkatini çekmek için erkekler söylüyorlar. Ama 

bizim burada insanlar genellikle klasikçidir. Öyle > ER 

ışıklı mışıklı nargile takımlarını tercih etmezler. b” 


Anadolu yakasındaki müdavimler iyi nargile 


daha dantel, genelde görüntüden ibarettir. Avrupa 
yakasındaki müşteri potansiyeli daha zengin 
oradaki nargileler daha pahalı. Ama ömrümü 
koyarım bizim yakanın nargilesi daha iyi. 


FENER DEPLASMANINDAKİ MELİH 
GALATASARAY GÖKÇEK 


Nargile sektöründe “seri köz” bir espri 7 KÖTÜ HABER, GÖZ AlDS' İ OLMUŞSUNUZ 


aslında. Benzeri çok akım var 
diyebilirim. Bu akım “kim daha 


sağlıyor. Bu işi bitirme ihtimalleri 
bana göre yok. Çünkü Türkiye'de 
yaklaşık 15 bin kafe var. Her kafede 30 
kişi çalışsa bu kafeleri kapatsan çok insan işsiz 
kalır bu da ekonomiye zarar verir. 


İnsanlarla uğraşmak kolay değil. Çeşit çeşit 
insan geliyor buraya. Adam diyor ki “benim 
nargilem çok kötü” bende alıyorum sadece 
folyosunu değiştiriyorum. “harika olmuş” diyor. 
Yani tamamen psikolojik. Hiç unutmam, bir 
derbi gecesi müşteri nargilesini içti, gitti. Kafa 
istemedi. Çok şaşırdım çünkü bedava kafayı 
hep içerdi. Aradan 10 dakika geçti adam geri 


döndü. “Hayırdır abi, bir şey mi unuttun” dedim. 


“Yok ben ikram kafamı almadım” dedi. Mesela 
bir başkasına “Nasıl olmuş diyorsun?” “Çok 
güzel olmuş diyor, beş dakika sonra çok kötü 


GÜNLERİNİZ SAYILI, İYİ HABER İSE 
HASTALIK YÜZÜNDEN ARTIK MAVİ 
KALAN ZAMANIMI 
ÇOK İYİ KULLANICAM 
DOKTOR BEY. 


e 


YILGIN MUHALİFLER OLARAK 
BAYRAĞINIZ BU OLSUN MU, NE 
DERSNİNİZ? 


diyor”. Çünkü bedava nargile kafası istiyor. Oyun 
müşterisi de zordur. Çünkü oyuna odaklandıkları 
için közün geldiğini görmüyorlar ve sık sık köz 
istiyorlar. Yani tuhaf tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz. 
İnsanlar bizi düşünmüyorlar sadece kendilerini 
düşünüyorlar. 
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BİLİMSEL TEZLERİM 
SELİM TEMO 


. Kimya tarihinin en önemli iki keşfi helva ve turşudur. 


Doğada helva ve turşuyu çağrıştıracak, esinleyecek 
hiçbir şey yokken atalarımızın bu iki keşfi yapmaları, 
evrimin en önemli halkası olarak kabul edilebilir. 


. Dövme yapan yakışıklı erkekler 43 yaşına gelince 29, 


32 yaş bandındaki iddiasız kadınlarla evlenirler. Çünkü 
tam bu yaşta Bağ-Kur'lu olmanın çok eşli olmaktan daha 
önemli olduğunu fark ederler. 


. Hiçbir kamyon veya TIR şoförü aracını, özel arabası 


olan ebeveynler gibi evinin önüne park edemez. Bunun 
yerine evin uzağındaki trafiksiz geniş bir yere park eder. 
Uzun süre sonra döndüğü eve getirdiği şeyler o uzaktan 
o eve kadar taşınır. Bu yüzden böyle babaların çocukları 
babasını kapıda karşılayan çocuklara gıpta ile bakarlar. 


. Son üç yıllık adaletsiz dönemde en yakınımdan 


başlayarak insanları daha iyi tanıdım. Sonunda 
ortaya şöyle bir bilimsel yasa çıkardım: “Bizim 
cezalandırıldığımız dönemde ödüllendirilen herkes 
haindir. 


. Balkonu yarım ay şeklinde olan evlerde yemek geç pişer. 


. Kemalizm'in en büyük başarısı, her şeyi bilen ve geri 


kalan herkesin cahil olduğunu düşünen ortalama aydınlar 
yaratmasıdır. 


. Taşra dincilerinin 2 16'sının reflüsü vardır. 


. Sahaflar insanın geleceğine bakarlar. O gelecekte hediye 


edilmiş bir kitabın yankısı vardır. 


. Twitter'ı aktif kullananların ergenliği uzun sürer. 


. Taşrada mutsuzluğun en büyük nedeni, fazla kitap 


okumaktır. 


. Büyük mağaza ve marketlerde günde 8,10 saat çalan 


o berbat müziğe dayanan kasiyerlerin varsa bütün 
günahları affedilir ve hepsi cennete vizesiz geçerler. 


. Ekim 201 5'te Bilgi Üniversitesi'nde Yaşar Kemal 


Sempozyumu'na katılmıştım. Mahmut Temizyürek ile sigara 
için aşağıya indik. O sırada Türkan Şoray dışarı çıktı ve 
bizimle burun buruna gelince gülümseyip selam verdi. Beyaz 
bir Volvo araba ona doğru yaklaştı. İçimden ona kapıyı 
açmak geçti ama Mahmut erken davranıp kapıyı açtı. Şoray 
ona el sallayıp geçti. Tarihe, “Türkan Şoray'a arabasının 
kapısını açmayı aklından geçirip de gerçekleştiremeyen şair” 
olarak geçebilirim. 
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GAReEP Atakul 


MORUK, NE BİÇİM 
LAF SOKTUN ÖYLE? 
ÜÇÜNCÜ GÖZÜ AÇILDI 

LAN ADAMIN! 


ÖHM. EVET, 
BEKLEMİYODUM 
BU KADAR ETKİLİ 

OLACAĞNI. 


YAA ŞU AN ARKADAŞLAR VAR 
EVDE, AKŞAMA DOĞRU GELSENE.. 
ŞİMDİ GEYİĞİ BÖLMEYELİM. 


AABİ İŞİN 


VARSA Biz Y / YOK LAN 


OTURUN, 

MAKARA 

YAPIYO- 
RUZ 


TAMAM CANIM, 
TAMAM. SEN 
BAK DALGANA.. 


PEKİ EGE, NE B.K YERSEN YE, ZATEN 
MONTUNUN CEBİNDE SABAHTAN KALAN YAĞLI 
POĞAÇALARI SAKLADIĞINDA ANLAMIŞTIM 
BU İLİŞKİNİN YÜRÜMEYECEĞİNİ. 
BAK DÖNERCİ VAR ŞURDA, 

KOŞ İSTERSEN. 


PELİN! BEN AYRILMAK İS- 
TİYORUM. 3 BUÇUK AYLIK 
İLİŞKİMİZ BOYUNCA SAĞLIKLI 
BESLENME AYAĞINA VERDİN 
OTU PÜSÜRÜ. KARNIM 
DOYMUYOR, TAVUK DÖNER 
YEMEM LAZIM BENİM. 
SONUÇTA YILLARIN 
TAVUK DÖNERCİ- 
SİYİM HA DEYİNCE 
KESEMİYOR 
İNSAN. 
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OFF, 
BEKLE BENİ 
BÜTÜN EKMEK! 
PİTON GİBİ 
YUTUCAM 
SENİ. 


KAPÜŞONLU 
BATURAY HOCA 


SUAL: Majesteleri, kont, baron, marki, lord, şövalye, 
dük, arşidük, grandük Baturay hocam. Ben dergideki 
yazınızı kesip, suda haşladıktan sonra afedersiniz, 
göthüme sürdüm ve basurumda belirgin bir iyileşme 
oldu. Üst kat komşumuzun çocukları olmuyor da acaba 
komşum köşenizi kesip çüküne sararak o şekilde 
karısıyla cimaya girişse çocuk sahibi olabilir mi, ne 
dersiniz? Soyunduğunda tripod gibi olduğundan emin 
olduğum sayın kudretengiz hocam? 

CEVAB: Düpdürrük okurum, dergimiz Türkiye'de 
4 liraya satılıyorken, Kuzey Kıbrıs'ta 5 liraya, 
Hollanda'da ise 250 liraya satılıyor. Neden? Çünkü 
Hollanda hükümeti, bu köşenin mantarlı keklerden 
daha sağlam kafa yaptığını biliyor ve dergimiz 
ülkesinde satılsın istemiyor. Köşemizi kesip top 
haline getirdikten sonra düşmana attığınızda da bir 
bomba gibi patlıyor. Çok amaçlı kullanıma uygundur 
köşemiz, sığırcık sevimliliğindeki okurum. Selam ve 
hello ile. 


SUAL: Sürekli şapka ve puroyla Thug Life olarak 

Trick shot pozisyonunda gezmeniz gerektiğini belirterek 
konuya girizgah yapayım Baturay hocam. Benim eşim 
110 kiloyken acayip bir diyetle 55 kiloya indi. Şimdi, 

bu durumda benim eşimin yarısı yok olmuş mu oldu? 
Acaba bu durumda 55 kiloluk ikinci bir eş alma hakkım 
doğmuş mudur? Vereceğiniz olumlu bir cevab için banka 
hesabınıza EFT için 10 bin la casa de papel sizi bekliyor, 
gadasını aldığım hocam. 

CEVAB: İşte örnek bir okur.. Senin gibi okurum 
olsun, 10 bin gada borcum, buna mukabil 20 bin 
Euro da alacağım olsun. Evet, 55 kiloluk bir eş alma 
hakkın doğuyor bu durumda tabi. Hatta bulabilirsen 
iki adet 27, 5 kiloluk eşler de alabilirsin. Hatta 
zorlarsak. Neyse, fazla da zorlamayalım. Selam ve 
hello ile. 


SUAL: Yaşarken organlarımın tamamını bağışlamak 
istediğim organize varlık Baturay hocam. Zaman 
Makinesi ile geçmişe gitsem, ama öyle birkaç yüzyıl 
öncesine değil, mesela 2500 yıl filan öncesine. İlk 
Müslüman ben mi olmuş olurum o zaman?. Peki bu 
durumda “İlk müslüman” olarak tarihe geçerek, en az 
56 milyar kitabın yeniden düzenlemesine sebep olabilir 
miyim hocam?. Cevab yazan ellerinizi yalarım. 
CEVAB: Eşşek Üretim Çiftliğinde “yerleştirici", 
yani *kıyakçı” olarak çalıştığını tahmin ettiğim 
sevgili imitasyon okurum; bir ara ben de Zaman 
Makinesi yapmaya kalkmıştım. Bana maliyeti; saç 
kurutma makinesi, pos makinesi, 
hanımın ağda makinesi, 
7 pilli diş fırçası ve ateş 
ölçer olmuştu. Zamanda 
yolculuk yapamamıştım 
ama bu aletlerin yenisini 
almak zorunda kalarak, 
taksitleri bitene kadar 
et ve et ürünleri satın 
alamamaktan dolayı 
mecburi vegan 
olmuştum. Neye 
niyet, neye 
kısmet işte. 
Hello ve 
selam ile. 
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Lİ Bile Dede! Benim 
ia Gü Tüyük bi derdim var!, 


Bal yöpmak için genç arı genç 
çiçek rE Gtmeldiri 
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Eğitilmen lazım! 


öncelikle, Soru Sormak yok! Ne 
derSem onu yâpacakSın!,. Şimdi 
Şu taşları cilala bâkölım!.. 
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Kır bileklerini!. Nepes 
alıp vermey” unutma! 


Saz elle parlak, Sol elle cilala! 


Sopanın çenti ğiyle Sinek ya- 
kalamâya çalığıyorum! Bunu. 
yapabilen, dünyâda her Şeyi 
yYâpabilir Kuyruk$ut!... 


Alla Aa/,.Niye 


olmüâdı ya?.Beyle 
dil Miydi buT!,, 
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Aa Sey yapsak mı bak!. 
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İHSAN ELİAÇIK 


Eğer bir din insanları mutsuz 
ediyorsa, sizi nefrete sürüklüyorsa 

o Allah'ın dini değildir. Çünkü din 
insanları mutlu etmek ve birleştirmek 
için vardır. 


Kendi ellerimizle yonttuklarımız sadece 
para da değildir. Kimimiz kendi ellerimizle 
yonttuğumuz başarıya tapar. Öyle ki o 
noktaya dişimizle tırnağımızla kazıyarak 
yontarak gelmişizdir, bu nedenle de 
tapınılmaya layıktır. Kimimiz kendi 
ellerimizle yonttuğumuz bahçelere, 
saraylara, köşklere tapar. Öyle ki onlar ne 
kadar güçlü olduğumuzun göstergesidirler 
ve yıkılmayacak bir mülkün abideleri 
olarak bize korkulardan emin, güven dolu 
bir gelecek vadederler. Onlara baktıkça 
içimiz huzurla dolar, ruhumuz secdelere 
kapanır. Şehrin tapınakları olan alışveriş 
merkezlerine , mabede gider gibi huşu 
içinde gideriz. Alışverişte aldıklarımızı, 
eşyada ruh gören ilkel dinler gibi sever 
okşarız. Bir tür modern anıdır bizimkisi. 
Dünya malını çok sever eşyaya tapınırız, haz 
alırız. Haz aldıkça da onun kölesi oluruz. 
Esaret bile değildir bizimkisi, çünkü esaret 
bedelli olur, asıl kölelik ruhtadır. 


Yoksula yardım edersem, “hayırsever” 
derler. “Niye yoksulluk var bu 
bollukta?” dersem, “Siyaset yapma aaa 
hoca' diyorlar. 


Kuran'a göre insanlar, "inananlar ve 
inanmayanlar” diye ikiye ayrılmazlar. İnsanlar 
zalimler ve mazlumlar” diye ikiye ayrılır. 


Madem devlet “dini değerleri? çok 
önemsiyor, aşağılayana ceza veriyor, 
o halde faizi yasaklasın, bankaları 
kapatsın da görelim. 


Yeryüzünde kralların, otoritelerin 
icraatlarını en çok eleştiren kitap Kur'an'dır. 
Her sayfasında mazlumun çığlığı ve öfkesi 
vardır. 


Bir insanın gırtlağını acımasızca 
kesen dindara bakıyorum. Bir de 
gazdan boğulacak kediye ağlayan 
dinsiz kadına bakıyorum. Beynimde 
depremler oluyor. Bir insanın 


GG LEKEOYUNLARI 


gırtlağını kesen dindarlarla cennette Cemil Cahit Yavuz 


olacağıma; kediye ağlayan dinsizle 
cehennemde yanmaya razıyım. 


Kazanma hırsı 


Benim dinim adalet, hak, vicdan. Buna göre 
yaşayanlarla aynı dindeniz. Kendinize ne 
derseniz deyin, kim olursanız olun. Genç 
evli çifti üç ay kira ödemedi diye sokağa 
attıran hacı ile cennette olmaktansa, kediye 
ağlayan ateistle cehennemde yanmaya 
razıyım. 


Ramazan artık zengin eğlencesine 
dönüştürülmüştür. 


Din adamı mantığı, bir yıldız veya sanatçı 
mantığı gibidir. Hayatın dışına çıkmayı, 

insani yönlerini mümkün mertebe insanlara 
göstermemeyi esas alır. İnsanlara hep 
etkileyici görünmek ister. Aksi halde gözden 
düşecektir. 


Mülk Allah'ındır. Yastık altı da dahil. 


Hayallerinin peşinden gitmek 


Kuran'ı okurken, dışarıda gürül gürül 

akan hayatın sesini, diri diri toprağa 
gömülen kız çocuklarının iniltisini, 

köle feryatlarını, at kişnemelerini, kılıç 
şakırtılarını duymuyorsanız onu asla okumuş 
olamazsınız! 


Dindar yoksula zikirmatik makinesi. 
Bakan oğlunun evinden para sayma 
makinesi. Budur abdestli kapitalizm. 


Peygamberimiz lüks ve şatafat gösterisi BÜMMŞ Garalyiğr 


olduğu için altını ve ipeği yasaklamıştı. Fakat 
sonra erkeklere haram, kadınlara serbest 
yaptılar. Adam kendisi altın yüzük takmıyor 
ama karısının kollarını şangır şungur 
altınlarla dolduruyor. Yolda yürürken 
örtüsünün altından altın, bilezik şakırtıları 
geliyor. Burnunu göstermekten çekiniyor 
ama altın bilezik şakırtılarından hiç rahatsız 
olmuyor. Neymiş, kadınlara caizmiş, Hayır! 
Müslümanım diyen hiç kimse böyle zengin 
budalası olamaz. 


Namaz dinin direği değil, gereğidir. 


Bizim işimizin “gönüller fethetmek” değil; 
zihinler açmak” olduğunu hatırlatırım. 
Malum bu işin bedeli ağır, sabrı zor ve fakat 
meyvesi tatlıdır. 


Biçim vermek 


KIZIN YANINA BİR 
4 DAHA KM'DEN FAZLA Bildiklerinizi unutun! 
Havuza işeyince mikrop 
kapmazsınız. 


DÜŞÜNCELERİMİ iie ağbi v 
ŞİMDİ OKUYABİLİ- , e İİ | 
YOR MUSUNUZ > y MESAFE KAVRAMI | . 
BEYLER? hi f ORTADAN KALKICAK / 
Di e PROFESÖR. / 


ÇIKTI ONLAR N 
BEYİM. BEN 3 5 
RESİMLERİNE ; Sonuçta siz İN 
BAKIYORUM. girmiyorsunuz. 


Doktor fantezisi bile yapamayan | ) 7 e 
çiftlerin kafasındaki en büyük soru... vi Tİ | > 


> 
/ HEH HE... AMELİYAT 
SIRASINDA MİDEMDE 
MİKROFON ML 


NOLUCAK 
BU 
HASTANE- 
LERİN HALİ... 


KALE kadınlar için 
makyaj yapar. > , 
Bu filmdeki karakterler > İŞ YERİNDE 


tamamen gerçek hayattan Aİ BÜTÜN GÜN 
esinlenilmiştir. (is 


KAHVE 8 SAATTİR 
ici / 1 KAHVE İÇTİK 
dün ai İÇİYORSUNUZ! m ç 
KARŞILIKLI BEYLER. 

EVE GİTMEDEN 


ÇIKARIYORUZ 
BİZ DE HEPSİNİ. 


Ben de diyorum 


orun Y.Z > STARBUCKS MI 
var mnakayim. 3 | LAN BURASI! 


“GÖRÜNUŞÜME BAKMAYIN. 
HALK ADAMIYIM.' 
AYHAN IŞIK 


Ben Ayhan Işık, şehir çocuğuyum. Hem de 
büyük şehir çocuğu. 1929 yılının 5 Mayıs'ında 
İzmir, Karataş'ta doğdum. Yaşımı, altı yıl küçük 
gösteren nüfus kağıdı taşımadım. Babam 
saraçtı. Ailemin en küçük çocuğuydum. Üç 
kız, iki erkek kardeşim vardı. Dört 

aylık bir bebekken İstanbul'a 
göç etmişiz. Zaten, İzmir'e, 
annem ve babam Selanik'ten 
gelmişler, “muhacir” 
olmuşlar. İstanbul'da 
Saraçhanebaşı'ndaki 
babamın büyük saraç 
dükkanı hala gözümün 
önündedir. 


resim atölyem olmuştu! 


Bu mesleğe adetâ zorla itildim. Bütün bu 
hayatımı Sezai Solelli'ye borçluyum. O 
olmasaydı, Bâbiâli'de yırtık pabuçla dolaşan 
ressam olmasam bile resmi bırakmıyacak ve 
bugünkü hâlimi görmeyecektim. Yazı 
işleri müdürlüğünü Sezai Solelli'nin 
yaptığı “Yıldız” mecmuasına 
ressam olarak girmiştim. 
Yıldız, o zamanın tek sinema 
dergisiydi. Sezai Solelli 
1951'de açılan “Kapak 
Yıldızı Yarışması'na soktu 
beni. Jüri, yarışmaya 
katılanlar arasında 
beni ve Belgin Doruk'u 
birinci seçti. Aynı yıl İpek 
Film, “Yavuz Sultan Selim” 
filminde bana Karabulut 
Hasan' rolünü verdi. O zaman 
en eski ve tanınmış artistler 2000 
lira alıyordu. Bana 1500 verdiler. 
Filmde en uzun rol benimdi. Ama ben 
'aldım, yaptım' gibi kelimelerden hoşlanmam, 
verdiler, yaptırdılar. 


HOLLYWOOD'DA 
. ÇALIŞMAK 
BİZİM İÇİN ÖNCE 
BİR 'AKSAN' 
MESELESİDİR. 


Çocukluk günlerim 

bilinen yaramazlıklar 

ve onların sonuçları 

ile geçti. Annemi, hep 
telaşlandırmışımdır. Altı 
yaşımdayken babasız kaldım. 
Babamla ilgili olarak şimdi çok 
az şey hatırlıyorum. Ama en çok da 
kokusunu. Bazı geceler yanıma gelip bana 
sarılmasını, birlikte uyumamızı. Bir defasında 
balık tutmaya götürmüş, dönüşte de sırtına 
alıp merdivenleri çıkartmıştı. Hepsi bu. 
Hafızamı ona dair hep zorladım. Daha fazla 
şey hatırlayabilmek ve hatırladıklarımı da hiç 
unutmamak için. 


İlkokulu Bomontü'deki 44. Okul'da bitirdim. 
Ortaokula başladığım günlerde Babıali'ye 
geldim. Çünkü okula gidebilmek İçin NN Fox patronlarından Skuras ile 

çalışmak zorundaydım. Gazete ve fi ani | görüştüm. Sonunda vardığım 
dergilerde hikaye ve kapak resimleri ie gö” kanaat şu oldu: bizim İngilizce 
gr Ye ie ME arar ve iin, konuşmamızda belli bir aksanımız 
parayı sanki dünmüş gibi hatırlarım: 14 KM Wi yok. Meselâ bir Fransız aktörünün 

a KOŞUP «MENS dliğiimon İngilizce konuşmasını dinlemek için 
balla yi alli Mez filme giden, bunu çekici bulan 
ratince Paşabahçe Şişe seyirciler var. Fakat bir Türk 
Cam Fabrikası nda li aktörünün İngilizce konuşmasını 
Wee Boneli kimse istemiyor. Hollywood'da 
li Haftada çalışmak bizim için önce bir “aksan” 
2 ip yerdim meselesidir. Orada bir “Türk 


Bir filmde attan düştüm, iki elimin bileği kırıldı. 
Aylarca tedaviden sonra geçti. Ondan sonra 
benim Amerika gezisi başladı. Ben oraya sadece 
sinema sanayini yakından görmeye gittim. 1958 
yılı Ekim ayında yola çıkıp 1959 Mayıs'ında 
döndüm. Oraya, benden evvel gidenler gibi 
'çalışmak'” için değil, “gezmek' için gittimdi. 


vapur Eip aksanı” tanınmamış. Bizim İngilizce 
RelikkemOaç konuşmamızın bir cazibesi yok 
Muknuy o oranın halkı için. 

mecmuaların 

ısmarladıkları 5” XY Herifler sinema sanayinin kıralı 


# | ## kardeşim kıralı. Ha, stüdyolarda 
e gani. BEK çok gezdim, sabahtan akşama 
iğ kadar John Wayne'in stüdyoda 


ve illüstrasyon” 


denilen renkli , 


( 

İl 
# yağli 

0 


resimleri 
çiziyordum. çalışmasını takip ettim bir gün. 
ZirKELİ ZN Boyum 1.83, kilom 77. Masaj 


Hayriye'nin 63 
numaralı “Sütlüce 
vapuru sanki benim 


yaptırıyorum. Formumu muhafaza için 
çok dikkat ederim. Ben vücudumu zinde 


tutarak 40, 50 yaşımda da sinemada oynamak 
kararındayım. Gary Cooper, Clark Gable, Gary 
Grant hep böyle yapıyor. 


Senaryoları seçiyorum. Her rolü kabul edip, 
para alacağım diye oynamıyorum. O zaman 
paranın azlığı çokluğu önemli değildir. Ama 

bir seviyeden aşağı da oynamam tabii. Ama 

en çok ücreti bana veriyorlar. Az fakat öz film 
çeviriyorum. Başkasının on filmde alacağı ücreti 
iki filmde alıp kaliteli, unutulmaz, iyi filmler 
yapmak daha iyi değil mi? Kendimi birbirine zıt 
rollerde harcamak istemem. Efemine, tipime 
gitmeyen, pasif rolleri kabul edersem seyirci 
üzerindeki sempatimi kaybederim. Sinema 
seyircisi bir artistten bıkmamalı. Bunun için 
yılda 7, 8 film çevirenler çabuk aşınır”, çabuk 
'harcanır'lar. 


Aktör, hürriyeti sınırlanmış adamdır. Ben 
mesleğimi gayet ciddiye alıyorum. Bir eğlence 
diye kabul etmiyorum. Kendi sağlığıma bakarım, 
her sabah kültür fizik yaparım, yüzerim, sporu 
hiç eksik etmem. İçki içmem, kumar oynamam, 
bohem hayat yaşamam. 


Ertesi günü filmim olduğu zaman yorgun 
yüzlü görünmemek için saat 8 de yatarım. 
Kadın, kumar, içki, sefahat gibi insanı yıpratan 
iptilâlarım, tiryakiliklerim yok. Özel hayatıma 
dikkat ederim. 


Görünüşüme bakmayın. Halk adamıyım. 
Seyirci beni Kanun Namına'da “Nazmi Usta' 
karakteriyle sevdi. Bu filmdeki “Nazmi Usta' 
olmak isterdim, zaten o ruhtayım. 


Halk beni hareketli filmlerde görmek 

istiyor. “Vurdulu, kırdılı” filmlerde yâni. Konu hep 
benim etrafımda geçtiği için bir filmimde 45, 50 
gün çalışmak zorunda kalıyorum. Bu sebepten 
de az film çevirmiş oluyorum. 


Geçen aylarda bir aktör arkadaşım öldü. 

kapı kapı dolaşıp beş on lira istedim, makbuz 
kestim. Valla şoförler, 'Ayhan Abi, meraba!” diye 
seslenirler, ben de selâmlarını dostça alırım. 


Film artistliği için intizamlı hayat şarttır. İntizamlı 
hayat için de evlenme şarttır. 


Eşimin güzellikten önce kültür, zekâ, anlayış, 
incelik bakımından bana uyması, mesleğimin 
icaplarını yerine getirmek gerekince 
kıskanmaması şarttır. 


Otomobil kullanmayı, ata binmeyi, İsveç 
jimnastiğini severim. Otomobilim, evim eşim, 
evladım, kısacası mutlu olmak için her şeyim 
var. Talihli bir insan olduğum da muhakkak. 
Ama, talihi, şansı kullanmak ve devam ettirmek 
zor şeydir. Türk sinema tarihinde 16 yıl 
başta gitmek herhalde pek kolay 
olmasa gerek. Bu şöhretin 
sorumluluğu, kolay kolay 

taşınamaz. 


Ben, bir gazinoya 

gidince etrafımdaki 

kadınlı masalara 

içki veya meyve 

gönderen, hacıağa 

zihniyetli, halk 

temsilcisi rolü 

oynayan, sözde 

artistlerden değilim. 

“Çarıklı erkanıharp' 

olmayı bir nevi riyakarlık 
sayarım. Olduğum gibi 
görünürüm ve göründüğüm gibi 
olurum. Ekmeğimi alın terimle kazandığım, halk 
adamı, alçak gönüllü olduğum gibi, milyonların 
sevdiği ve her hareketini örnek aldığı bir sinema 
yıldızı olduğumu da unutmam. Ben sinema 
yıldızlığının gerektirdiği hareketleri yaptığım için 
bazıları beni gururlu, kendini beğenmiş sanır, 
insanları seven, alçak gönüllü bir artist olarak 
tanınmak için sahte gösteriler yapmayı çirkin 
buluyorum. 


Barlarda, meyhanelerde zil 
zurna sarhoş olup tefeciye 
kırdırdığı bonoların 
parasıyla etrafa caka olsun 
diye ziyafet çekmek mi 
yoksa, iki gün sonra ne 
olacağını bilmediği ve kira 
evlerinde oturduğu halde 
'parti' verenler mi cömerttir? 
Ben hesabını bilen bir insanım. 
Evimi, eşimi, evladımı 
gören, benim hasis 
olmadığımı hemen 
anlar. Hasis bir adam 
180.000 liralık araba 
alır mı? 


Evine düşkün 
olmayı 

kılıbıklık olarak 
değerlendirmek 
ise çok yanlış 

bir şeydir. Güle 
oynaya evlendikleri 
halde birkaç ayda 
boşananlar ve karısını 


KENDİ 
KENDİME 
'BEN KRALIM' 
DEMEDİM. 


evden mahkeme kapılarına sürükleyenler, 
iğfal davalarına adı karışanlar mı iyi erkek 
sayılır? Ben mutluluğu evimde buluyorsam 
hata mı ediyorum? 


Seçil gölcük 


dr drızdayı 
> 


Sık sık kendilerine “halk çocuğu! diyenlere 
ise gülüyorum. Onlar halk çocuğu da 

biz zadegan sınıfının çocuğu muyuz? 

Halk çocukları, her şeyden önce, yalan 
söylemezler, kimseyi aldatmazlar. Dejenere 
bir hayat yerine insanlığa faydalı olmayı 
düşünürler. 


Türk sinemasının Batı ülkelerindeki çağdaş 
sinemacılık düzeyine çıkabilmesi için, 
her şeyden önce ayrıntılı bir 
“Sinema Kanunu” gereklidir. 
Kanunla birlikte bir de 
'sendika” ve 'sigorta' 
konusu ortaya 
çıkacaktır. 


Dışarıda film 
oyuncularına, emekleri 
karşılığında vadeli 
senetler vermek gibi 
tuhaf uygulamalar 
yoktur. Çalışma ve 
dinlenme saatleri titizlikle 
kontrol altına alınmıştır. 
Sendika bütün çalışmaları 
denetler, piyasada hak ihlali yaratacak 
işlerin yapılmasına engel olur. 


Öyle bir soru sordun ki 
farkındalık yarattı bende. 
Hiç bir şey bulmuyorum 
sende ben.Bacımsın, gel... 


görmelidir. Di 


Sinema bir sanat, sinemacı da bir 
sanatçıdır; buna yakışır muamele 


Sette çalışılacak başlangıç ve bitiş 
saatlerinin belli olması, pazar günü hiçbir 
surette çalışılmaması, sete belli saatlerde 
doyurucu ve kaliteli yemek getirtilmesi, 
sözleşmede belirtilen çalışma gün sayısında 
artış olduğunda oyuncuya ve teknik 
personele mutlaka ekstra ödeme yapılması, 
kalabalık ve tehlikeli setlerde doktor, 
ambulans bulundurulması, bir oyuncunun 
filminin galasına katılıp katılmamaya 
kendisinin karar vermesi, gibi. 


Kendi kendime “Ben kralım” demedim. 
“Kral sıfatını bana halk verdi. 
Şöhretten, servetten başım 
dönmedi; ahlakım, 
A İ karakterim değişmedi. 
“» Bugünün gençleri, 
şöhretli kimseleri 
: kendilerine örnek 
alıyor. Ben de, 
meşhur insanların 
taşıdıkları büyük 
sorumluluğu 
bilerek yaşıyorum. 
Seyircilerime olan 
borcumu ödemek 
ve torunlarıma iyi bir 
nam bırakmak istiyorum. 
Eğer bunları yaptımsa kendimi 
bahtiyar sayacağım. 
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CİNSEL HAYATIMIZ ÇOK MONOTONLAŞTI! 
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GİDİYOR GOL! GİDELİM. 


KARA KUTU 
OSMAN PALABIYIK 


“ARAMAM (MGR PEPPER ME 1) 


Her sabah okurların e-posta kutusuna 5 dakikada okunabilecek, hik ye ve romanlardan 
pasajlar gönderen Biryudumkitap ekibinden Alparslan Demir ile projenin hik yesini konuştuk... 


KİMSEYLE DERDİMİZ YOK, TEK DERDİMİZ KİTAP OKUMAK! 


Biryudumkitap'ın başlangıcından bugüne 
gelişine kadar hikayesinden bahsedebilir 
misin biraz? 

-Biryudumkitap çok hızlı ortaya çıkan bir proje. 
Fikrin kaynağında kitap tanıtma, günlük okuma 
alışkanlığı kazandırma ve nihayetinde güne güzel 
bir günaydınla başlama gibi argümanlar var. 
Tabii bu bir ekip işi, proje fikri ortaya çıktığında 
ben işin sadece strateji tarafı ile ilgilendim. İsmi 
bulduktan sonra küçük bir site tasarlayıp yayına 
soktuk. 

Kuruluş amacımız 10.000 kişilik bir okuma / 
kitap kulübü olmaktı. Bugün 265 bin üyesi ile 
Türkiye'nin en büyük edebiyat platformuyuz. 
Hedeflerimizin çok üstünde bir işe imza atılmış 
oldu, şimdi Biryudumkitap'ın istikbali daha parlak 
ve daha büyük işlere imza atmak için kollarını 
sıvadı bile. 


Hikâye, roman veya denemelerden 
pasajları seçerken öncelikleriniz neler 
oluyor? 

-Kriterler öyle yazılı, bir cetvele bağlı değil. 
Cengiz yasalarına benziyor: Hakem kurulunun 
ortak bir ruhu var, o ruha güveniyoruz. 
Okurlarımız da çok memnun, bugüne dek 
seçkilere dair pek menfi bir tenkit olmadı. Olursa 
da dikkate alırız, değerlendiririz. Herkesi mutlu 
etmek zor olsa da, ölmeden önce okunması 
gerektiğine inandığımız kitapları seçiyoruz bir 
yönüyle... 


Pasajlar hafta içerisine nasıl yayılıyor? 

-Şu anda hafta içi kitaplara yer veriyoruz. Genelde 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Türk 
Edebiyatı. Salı ve Perşembe ise Türk Edebiyatı 

dışı eserlere yer veriyoruz. Cumartesi şiir günü. 
pazarları ise edebiyat dergileri ve fanzinler yer 
alıyor seçkimizde. Yeni süreçte ise pazartesi 
günleri okurlarımızdan gelenleri yayınlayacağız. 


Giriş metinleriniz oldukça güzel, pasajların 
giriş metinlerini kimler yazıyor, yazarken 
nelere dikkat ediyorsunuz? 

-Giriş metnini kim ya da kimler yazıyor 

sorusunu şimdilik yanıtlamıyoruz. Gizemli olma 
merakımızdan değil bu, Biryudumkitap'ın önüne 
kimse geçsin istemiyoruz. Yazan ya da yazanlar da 
bundan mutlu. 

Açıkçası pasajlar önceden hazır olsa da girizgâhlar 


HAYAT, 
KÖTÜ BİR KİTABI 
OKUMAK İÇİN 
OLDUKCA 
KISADIR. 


genelde günlük geliyor. Pasajla da ilişkilendiriliyor 
elbet. Yazan ya da yazanların ruh hâline göre 
yazıldığı da oluyor gündemde Biryudumkitap'ın 
bir sözü olması gerekiyorsa o söz de söyleniyor. 


Tüm bunları yaparken en çok sosyal 
medyayı kullanıyorsunuz. Sosyal medyanın 
sizin için avantaj ve dezavantajları neler? 
-En büyük avantajı hızlı ve masif yayılma gücü 
elbet. Profesyonel mesleği dijital reklamcılık olan 
biriyim ben. Bu gücü en müthiş şekilde hissettiğim 
bir markaya dönüştü Biryudumkitap. Dezavantajı 
henüz bize uğramamış olsa da şu zamanda iyice 
çirkin bir hâl almaya başlayan dijital linç kültürü. 


Bundan da tamamen şeffaf tamamen samimi 
bir iletişim dili kullanarak uzak durmaya gayret 
ediyoruz. Kimseyle derdimiz yok, tek derdimiz 
kitap okumak! 


Ekip olarak basılı bir yayın düşünüyor 
musunuz ilerleyen zamanlarda? Yoksa hep 
dijital olarak devam mı edeceksiniz? 
-Yayıncılık, kitapla ilgilenen herkesin aklının 

bir köşesinde var gibi. Bizim de yok değil. 
Önceliğimiz mi? Kesinlikle değil. İnsanların 
okumasını sağlayacak bir fikir olursa ve bunu 
yapmamız gerektiğine inanırsak yaparız. Yeter ki 
güzel kitaplar yazılsın, memleket okusun. 


Okuma tutkunu olan kitaplardan hiç 
kopmak istemeyenlere ne söylemek 
istersin? 

-George R. R. Martin şöyle diyor: “Kitap 
okumayanlar ölmeden önce yalnızca bir kere 
yaşar, okurlar ise binlerce defa.” Ben bir okur 
olarak; bir ömre bin ömür sığdırmak isteyenlere 
selam ediyorum. Bir de Joyce'un şu altın öğüdünü 
paylaşmadan edemiyorum: “Hayat, kötü bir kitabı 
okumak için oldukça kısadır.” 


her sabah, 
bir yudum kahve 
bir yudum kitap 
kalbinize iyi gelir. 
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I DON'T SPEAK TURKİSH! 


BIRAKIYORUM... 
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di 
/ Babacımbiraz 
( para verir mismin? ; 
ı Dışarı çıkıcam ; 
3 arkadaşımla. , 


YOK!.. BENİM BABAM ÖYLE ÇOK 

KONUŞMAZ! Bİ BAKIŞIYLA HER ŞEYİ 

ANLATIR BANA.. NE?! BİRAZDAN 
GELİCEM İŞTE! 


BANA RAKI VERME, 
RAKI YAPMASINI ÖĞRET!.. 


BALIK TUTMASINI ÖĞRETTİĞİNİZ İÇİN SİZE 
MİNNETTARIM ÜSTADIM AMA BALIK RAKISIZ GİTMİYO 
BE... Bİ DE ARTIK RAKIYA PARA YETİŞMİYO!.. 


MMA YAĞIRANMI erceren 


CANIM Aşkım | Yİ MANİTA TEK KALDI, 
NASIL ANİDEN BİRAZ BEKLEYİP 
YANAŞAYIM 


cizen: Sencer 


CEHENNEME GELDİN 
YARRAM.. OKLU VE 


4. KAĞITLARI E 
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YARIMADA 


Zaman mı? Değil zaman 
Akan zaman değil mesafeler: 
Güneşin çekici yukarda M4 l 
Suyun bıçağı aşağıda , / 
Krom alçakgönüllü, bakır utangaç 


Ağaç: bir damla iki kıvılcım arasında SUYU AÇIK 

Rüzgâr bilmiyor nerden eseceğini BIRAKMAK 

Sınırlar kesik, 

Yerleşme yerlerinde balkıma > 

Biz kırıldık daha da kırılırız Biz kırıldık daha da kırılırız 

Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü Doğudan batıya bütün dünyada 

Hırsız da bilmiyor çaldığını Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer 

Biz yeni bir hayatın acemileriyiz İki ciğer arasında bağlantı kurar 

Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor “ Büyür, bir gün, zenginleşir orada 

Şiirimiz, aşkımız yeniden, yi Çünkü Ali'yi dirilten iksir de saklı 

Son kötü günleri yaşıyoruz belki Hasan'a sunulmuş ağuda, 

İlk güzel günleri de yaşarız belki Granitin de olur bir okyanus diriliği, 

Kekre bir şey var bu havada Nehirler daha uysal akar, 

Geçmişle gelecek arasında Bir çiçek nasıl açıyorsa kendiliğinden — 

Acıyla sevinç arasında Bir kuş nasıl uçuyorsa ARKADAŞ AKBİLİ OLMAYANLARA 
Ofkeyle bağış arasında Öyle sever, çalışır insan, AKBİL BASAN BİRİSİ. BU ONU 


Kıraçlar çarptıkça dağlara CENNETE GÖTÜRÜR. 
Gül göçürür şafağından 

Doğanın altın şafağından 

İnsanın altın şafağından 

Tarihin altın şafağından 

Biz kırıldık daha da kırılırız 

Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza. 


KALDI MI 2 
BAŞKASINA LERİ 
AKBİL BASAN (€ 
Pu 
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Bazen karşılaştığım şeylere 
ihanmak istiyorum... > 


EKKÜRLERE 
ABİM BE KARŞITI ABİM BENİMMİ 


ECEM 1 LİR 
o VAR MI? 


MAR 7 
DİLEN, 4 
BAK SE 


...dayahamıyor, fikrimi 
değiştiriyorum. 


Bazen maruz kaldığım durumlara | |...ama başka faktörler 
hayır demek istiyorum... araya giriyor... 


Bo” ÇOCUK: 


D/ BE ABİM 
di BOTUN ABIM BENİ 


LARINIZ 
Bİ ÇİÇEK ALLI. ENİMM! 


YAKIŞIKLI, 
cü YÜZLÜ 


Bazen yaz ayları bana darlık verince 
kutuplara gitmek istiyorum... 


ABİ ANTA 
TiLE Gib! 
lar MI Bi iST 


(e 

SAK 
LENİN 
>) 


7 DELİNİN 
3 İ ZORUNA BARİ 


YAR 
K APO EN 
A DURUĞADER 
KESE 7 NOZ 
Bini BEY 


salar çaldığında anlıyorum ki pe 
buğün pazartesi! sy 
o) 


FİLTRESİZ 


MET ÜST 


KENDİMİZE YEDİREMİYORUZ 
BAZI ŞEYLERİ Ni 
REJİM YAPTIĞIMIZDAN DEĞİL 
ONURDAN GURURDAN! 


HAYATTA ÜÇ ŞEYE 
ÖNEM VERİYORUZ: 
BİR AYRILIK 
BİR YOKSULLUK 
BİR ÖLÜM! 


KALEMLERİN Az OLDUĞU 
w. BU YERDE 
ŞEY KALEMTIRA 
HERKES SİLGİ BOZUNTUSU! 


ISINMALAR HEP KÜRESEL 
SOĞUMALAR HEP KİŞİSEL! 


KENDİ BEYNİYLE DÜŞÜNEN 
KENDİ KALBİYLE SEVEN 
NE KADAR AZ İNSAN VAR 
ŞU YERYÜZÜNDE! 


SONRA DÜŞÜNDÜM DE 
SONRA DÜŞÜNMENİN 
HİÇBİR FAYDASI YOKMUŞ 
SONRA DÜŞÜNENE! 


BEN NASIL Kİ TUTUNMADIM 
SEN DE TUTUNAMAMA BENİ 
TUTUNAMAMA BENİ! 


Şerefsiz Kelebek Yalçın Karner manitasını 

samanlıkta düdüklemiştir. Manitaya da bundan 
kimseye bahsetmemesini tembihlemiştir. Fakat 
manita pek ağzı sıkı biri değildir: 


özge şak 


havagazı rumba 


i gapti > p ğ i iğditdit 
si ia punk - arovnd Y “Yİ. Sepii yapt Aç * A 
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” Bizimbu X 
samanlıktaki 
küçük macera bi 
şekilde sağda 
solda yayılmış./7 
/ İvp gop va 


anda bende 
jeton 


i Evde nevaleyi hazırladım, tam 

oturdum maç izlicem. O zaman Fİ E$ . 

da şampiyonlar ligi var, skseler a —en skiyosun lan// 
televizyondan kalkmam. > | Yalçın Yalçın ne 
” 5 O ç Yalçın?! 


SAKLA 


Yalçınıın sktim 
ulan seni Yalçının 


* Pişkin soysuz 
bi de cevap mı 
, veriyosun lam! di 


dilim mm a 


B.ka batıp batıp 
şu camdan 
girmelerinden o 
kadar sıkıldım ki 
Yalçın senin ben 


Sik! Bİ sar 
skmedin sen de 
sik/ Herkes 

sksin/ Yalçın'ı 
bugün siken 

sikene! A: 


Hemen yan 
binanın 

camından 

kuzenime 
geçtim. 


Hanasını sktymin kızı 
yaktın ulan beni! 


ANASINI DA Mİ 
SKİCEN YETMEDİ Mİ 


LAN YETMEDİ Mİ 


düşünürüz 


Ertesi gün 
bizimkiler beni 
otobüsle şutladı, 
git ne halin varsa 
gör başının 
çaresine bak 
dediler, buralara 
kadar geldim 


iz 


Uğur lan Adanademirspor- 
Mersinidmanyurdu ne olur? 


” Yeminliyim abi 
ben.. 


Demek ki masibinde ormanımıza 
gelmen varmış. Yiyeceğin 
ekmeğinin kısmetinde burası 
yazılıymış. 


Beyler eşya 
taşınıyor çok acil 
gelmeniz lazım! Ben 
de dükkanı bırakıp 
geldim. İki dakka e 


—— 


od 
/ Keşke 
A s.kselermiş. 


Peki bir mi 
sıfır mı? 


Abicim yeminliyim | 
yeminli ğ 


Rakam söylicen “ 
abi o sayılmaz ki 
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İKMALE KALMIS VİCDAN SINAVI 
SIRRI SÜREYYA ÖNDER 


Türkiye'de her gün hatırlayacak yeni bir şeyimiz 
oluyor. Bir sabah uyandığınızda Roboski'de 
yaşanmış katliamı, bir ikindi vaktinde Hrant 
Dink'i kaybettiğimizi öğrenmiş oluyorsunuz. 
Zaman, bir yasaklanıp bir serbest bırakılan 
sosyal ağların tünelleri içerisinde akıp gidiyor. 
Herkesin bir hikayesi var ve o hikaye bir yerden 
gelip bir başkasının boğazında düğümleniyor. 

Bir ülkenin kara gün anmaları, bayram-seyran 
günlerinden fazlaysa ortada bir tuhaflık var 
demektir. Kendi saatli maarif takvimimiz yaslar 
bülteni gibi artık. Ama bazıları var ki, bizim 
içimizde yer etmiş gündeme kör ve sağırlar. 


Artık insanlar, istedikleri gündemle yaşıyorlar. 
Gazeteler bile web sitelerinde insanların 
istedikleri konulardaki haberleri görebileceği 
şekilde dizayn ediliyor. Örneğin bir sabah 
uyandıklarında birçok insan tarihin 2 
Temmuz 2018 olduğunu ekranının 

bir köşesinde görecek; ama 

bu çoğu için bir şey ifade 
etmeyecek. Çünkü bazıları 

2 Temmuz 1993'te henüz 
doğmamış gençler olacak, 
bazıları da 1993'te 

bile 2 Temmuz'un 

kalbimizde yaktığı ateşi 
hissetmemiş, içimize göz 

yaşı düşüren bir şiirle, bir 
türküyle hukuku olmamış 
olanlar. Bazıları yemek 
tariflerini görmek isteyecek 
önlerine açılan dünyada bazıları 
spor haberlerini. Bir çoğu da siyasetle 
ilgilendiğinde bunaldığını söyleyerek gazetelerle 
ilişkisini çoktan kesmiş olacak. 


Oysa bu ülke bir insan olsaydı ve yazsaydı 
dünden bugüne ne yaptığını not defterine 
mesela. Okusaydık biz de 2 Temmuz 93 ve 
sonrasında ne yaptığını ne yapmadığını. Belki o 
zaman bu ülkenin geçmişinden geleceğine doğru 
bir bağ kurmak, hep ikmale kalınmış vicdan 
sınavını veremesek de bu kez soruları anlamak 
mümkün olabilecekti. Acıdır ki insanların, bu 
ülkenin yakın ve uzak geçmişinde yaşatılan 
vahşetleri öğrenmeyi dahi reddettiği, herkesin 
çok konuştuğu ama bir çoğunun başkalarının 
acısına lâl olduğu bir çağdayız. Bu öğrenilmiş- 
öğretilmiş sükut ortamına rağmen artık 
susmayanlar çoğalmakta. 


Yıllardır Sivas'ın acısını içinde hissedenler, bazen 
bir ödülde, bazen bir kitapta, çokça türkülerde 
yaşatmaya çalışanlar, her zamanki gibi, dört bir 
yanından şiir ve türkü ağlayan bu ülkenin onları 
anlayacağı ve hatırlayacağı umuduyla bugün de 
söyleyecekler sözlerini. 


BİR ÜLKENİN KARA 
GÜN ANMALAR, 
BAYRAM-SEYRAN 
GÜNLERİNDEN 
FAZLAYSA ORTADA 
BİR TUHAFLIK VAR 
DEMEKTİR. 


Oysa tarih bir müsamere değildir ve 
hepimiz kendimizden başka bir şeyi 
temsil edememekle lanetliyiz. Sivas'ta 
yitirdiklerimizi neyin, nasıl temsil 
edebileceği sorusunu kendime ne 
zaman sorsam, bu kocaman ülkede 
ezilenlerin, acı çekenlerin ortak bir 
paydada buluşmak için bile uzun ve 
çözümsüz münakaşalar etrafında 
harcadıkları ömürleri geliyor aklıma. 
Oysa Sivas'ın da Roboski'nin de bize 
söylediği bir şey var: Birleşin! Çünkü 
gün geliyor Sivas'ta yitirilen her can 
için Amed'de birer fidan dikiliyor. 
Gün geliyor, İstanbul'un orta yerinde 
Berkin diye bir çocuk vurulduğunda Tonya'lı bir 
annenin gözünden yaş süzülüyor. 


Günler gelemeye dursun artık hepimiz bir 
şeyleri sezmeye başladık. Bu ülkenin 
ezilenler mücadelesi tarihinin 
yolculuğuna çıkılacaksa, 
Fatsa'dan Amed'e, Amed'den 
Fatsa'ya giden bir yol varsa 
örneğin, Sivas'a uğramadan 
gidilmemeli o yoldan. Tam 
da bu yüzden 2 Temmuz'u 
bu ülkenin kanlı hatıra 
defterinin bir parçası olma 
halinden çıkarmak için 
Amed'deki fidanlara, Berkin'in 
cenazesindeki kalabalığa, Ali 
İsmail ve Medeni'nin adını aynı 
heyecanla ananlara bir arada bakmak 
gerekiyor. 


Bu tarihe dünden bugüne, neden sonuç 
ilişkisiyle bakanlar neden Rojava ile 

Gezi arasında bir bağ olduğunu, neden 
Okmeydanı'ndan Madımak'a oradan da 
Dersim'e giden o uzun yollarda bir ülkenin 
iktidarca yerin binlerce kat altına gömüldüğü 
varsayılan sırları olduğunu görürler. 


Sivas Katliamı tam da 
böyle bir uyanışın 
dindirilmesi çabasıdır 
çünkü. Aleviliğin 
bu topraklarda 
folklör olmakla 
sınırlanmasını 
ve yavaş yavaş 
yok olmasını 
isteyenlerle, Aleviliğin 
bu topraklarda kalıcı 


bir barışı tesis etmekteki, huzuru ve özgürlüğü 
tesis etmekteki rolünü önemseyenler arasındaki 
adı konulmamış savaşın uç anlarından biridir. 
Oysa bir taraf, eline silah almamış, ağzına kötü 
söz yakıştıramamıştır. Yok etmek isteyenlerle, 
yok olmak istemeyenler arasında bir savaştır 
Sivas. Tarihe bu kadar dramatik yansımasının 
sebebi de budur. Oysa bugün, itirazlar çağının 
ortasında, Sivas'ta yitirilenlerin sözleriyle, 
öğütleriyle, müzikleriyle büyümüş bir nesil, 

bir isyanlar coğrafyasında özne oluyor ve ses 
çıkarmasını öğreniyor. 


Sivas'ın üstünden geçen yıllar gidenlere, 
gidenlerle beraber hayatında bir iz 

kalanlara, mücadele etmeden bir gelecek 
kurulamayacağını öğretiyor. Aleviler, aydınlar ve 
bu katliamın acısına bir yerinden ortak olmuş 
herkes, birarada olmanın da birarada ölmenin 
de erdemini anladığından, giderek daha çok 
biraradalığa sığınıyor. 


Madımak'ı yakan ateşi harlayan en çok da 
korkaklığımızdı. Bugün tek bir tanemizin kılına 
zarar gelse milyon olup sokağa döküleceğimizi 
biliyorlar. Ama biliyoruz ki fazlasına ihtiyacımız 
var. Cemevi bahçesinde vurulmamak için, 
ekmek almaya giden çocuklarımızın acı haberini 
almamak için örgütlenmeli ve biraradalığımızı 
büyütmeliyiz. Sivas, bu bütünleşmenin 
köklerinden biridir işte. Sürekli yeni” olduğu 
söylenen bu Türkiye'de “eski olan nedir?” 
sorusunu soranların, soru sormaya başladığı 
yerdir. 


Bugün Sivas Katliamı tüm egemenlere, 
iktidara ortak olan herkese sorulacak olan 
bir sorudur. Bu sorunun cevabını ne ateş 
saklayabilir ne de küller örtebilir. Mühim 

olan bugünden sonra o katliama ve bu 

v ülkenin tarihindeki tüm katliamlara 

“ verilecek cevabın ne kadar 

>. parçası olabileceğimizdir. 

a di Tarih bizi en çok da 
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